
stichting nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief 

Beste nieuwsbrief lezer, 

De feestdagen staan bijna voor de deur en het einde van 2022 is bijna in zicht. Bij deze bieden wij dan ook 

onze allerlaatste nieuwsbrief voor dit jaar aan met goed nieuws over onze stichting en haar samenstelling. 

Ter reflectie citeren we graag het volgende uit Het Urantia Boek en iets wat te maken heeft met deze nieuwe 

ontwikkeling: 

133:5.6 (1477.1) …Een sociale groep van mensen die gecoördineerd en harmonisch samenwerken, 

vertegenwoordigt een veel grotere kracht dan de enkelvoudige som van haar leden…. 

Nieuwe bestuursleden 

De Stichting Urantia Nederlandstalig sluit het jaar 2022 af met de aankondiging dat er nieuwe bestuursleden 

zich hebben toegevoegd aan het huidige bestuur. We zijn dan ook zeer verheugd om te vermelden dat we een 

nieuwe voorzitter en vicevoorzitter hebben. Onze nieuwe voorzitter is Ina Terra en onze nieuwe vicevoorzitter 

is Moria Habte. In de volgende nieuwsbrief zult u meer hierover horen en zullen zij zich ook persoonlijk aan u 

voorstellen. Ons bestuur is nu compleet en we zien het jaar 2023 dan ook met veel vertrouwen tegenmoet.  

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe met een heel prettig nieuwjaar en hopen dat jullie ook 

genieten van deze allerlaatste nieuwsbrief voor dit jaar en willen jullie bedanken voor het lezen daarvan!  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig  

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-133-de-terugreis-uit-rome
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21 augustus viering 

De afgelopen 2 jaar is er veel gebeurd. Maar tegelijkertijd ook heel weinig. Turbulent maar toch 
doodskalm. Vriendschappen werden verbroken, families vielen uit elkaar en sommige kwamen juist 
dichter bij elkaar. Mensen overleden en kinderen werden geboren. Het leven ging door maar ook 
weer niet. Het werd voor het eerste keer na jaren weer een 21 augustus viering georganiseerd en ik 
was benieuwd naar mijn medelezers en -levers. Ik was een paar jaar terug in 2017 op de jaarlijkse 
Urantiadag geweest toen ik het boek net voor het eerst had gelezen en was verder nog bij de 2018 
Urantia Association International Conference in Nederland geweest.  

Ik vond het moeilijk om daarna nog online actief te zijn dus was blij verrast met het nieuws dat er 
weer een Urantiadag zou zijn. Met deze kijk ging ik er dus heen.  Het was dit keer niet op de 
reguliere plek maar in het Fort Maarsseveen. Er werd mij verteld dat het fort deel was 
van een verdedigingslinie voor het geval Nederland werd aangevallen. Het land langs de forten 
werden dan onder water gelaten om het land erachter beter te kunnen verdedigen. Maar gelukkig 
voor ons: “De gelovige heeft slechts één strijd te strijden en dat is de strijd tegen twijfel — 
ongeloof.” Dus zat ik daar op een zondagochtend op een terrasje met een uitmuiter en een jus 
d’orange. Het was een mooie plek. Wel een moeilijk om te bereiken plek. Het stukje van het 
treinstation naar het fort deed ik met een regiotaxi die ik had gereserveerd via een speciale app 
van de regio-ov. Het waren alleen ik en de chauffeur: een vrouw van middelbare leeftijd. Dus we 
hadden onderweg nog even een gesprek, over geloof en dat soort zaken...  

Er was een programma voor de dag opgesteld; Wim sprak over zijn eigen ervaringen met geloof. 
Marcel had een presentatie over de zelfschenkingen van Christus Michael en de gevolgen daarvan 
en er was veel ruimte om elkaar te leren kennen. We waren met een kleine groep mensen met een 
sterke mening die ze niet voor zich hielden. Dus het mondde uit tot een levendige discussie over hoe 
de invulling van de Urantiadag zou moeten. De meningen waren verdeeld. De ene wilde een 
studiesessie met presentaties omdat dat altijd zo was, de andere meer een feestje; het was tenslotte 
een verjaardag. Weer een andere wilde dat iedereen zijn persoonlijke ervaringen deelde. We 

https://www.fortmaarsseveen.nl/
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pauzeerden op een gegeven moment om de spanning eruit te halen en om te socializen. Ik dacht 
aan het belang van een goede gespreksleider om discussies beter te begeleiden. Zelfs de Meester 
had de tweeling om de menigte in goede banen te leiden en we hebben allemaal sprekers 
meegemaakt die iets te lang leken door te gaan. Nadat iedereen zijn zegje had gedaan is het toch 
nog goed gekomen en hebben we veel opgestoken van hoe we in de toekomst zo’n dag opnieuw 
kunnen invullen.  

Na afloop gingen een paar mensen hun weg en we aten met de rest bij het lokale 
pannenkoekenpaleis. Ik nam wat ze een boerenpannenkoek noemden waar ananas op zat. Het 
restaurant zat bomvol met families en kinderen. Vergeleken met hen vond ik ons eruit zien als een 
willekeurig samengeraapte groep mensen. Ik dacht hoe apart het was hoe zulke verschillende 
mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en levenservaringen elkaar toch nog kon 
vinden. We zijn natuurlijk allemaal familie maar het is fijn om te zijn met mensen die dat hebben 
geaccepteerd. Al met al vond ik het een geslaagde dag.  Vooral de pannenkoeken mogen van mij 
terugkomen volgend jaar… Ik kijk dan ook naar de volgende editie en hoop dan nog meer van mijn 
medebroeders en zusters te zien tijdens zo’n speciale Urantiadag.  

Geschreven door: Moria Habte 

Aanstaande SUN-Webinar 

Michel en Denise Piers-Derieuw bieden aan Zoom Webinars te geven op de woensdagavonden 1 
keer per kwartaal.  Na hun Powerpoint presentatie is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke 
ervaringen, het stellen van vragen, het geven van suggesties, enz.... 

Al onze SUN-Webinars vinden plaats tussen 19:00 - 21:00. U kunt ze bijwonen door op deze link te 
klikken.  

https://us06web.zoom.us/j/96153299348?pwd=MUppWW02VjdCRjVJeUJSRk5UQng4dz09
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De Webinars zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om de Urantiaboek leringen en haar 
boodschap te gebruiken voor hun verdere spirituele ontwikkeling. Studenten die pas of al lang Het 
Urantia Boek aan het lezen zijn, heten zij van harte welkom.    

7 december SUN-Webinar 

Op 7 december gaat de laatste Webinar voor 2022 door dat was gepland op 16 november met het 
onderwerp: “Het verschijnsel van de dood.” Verhandeling 112 punt 6 met een blik op “Het ontkomen 
aan de aarde.” Verhandeling 49 punt 6. Het thema houden wij aan ondanks wij dan al in de 
traditionele feestmaand belanden. Helemaal niet erg, ons staat nog zéér véél te beleven. U hoort 
het tijdens de Zoom-meeting.  

Ieder deelnemer krijgt zoals eerder vermeld na de presentatie ruimschoots de gelegenheid vragen 
te stellen, geleefde ervaringen te delen en interesses bekend te maken. 

Datum: woensdag 7 december 2022 
Tijdstip: 19:00 - 21:00  
Thema: ““Het verschijnsel van de dood.” verhandeling 110 
Waar: via Zoom 
Webinar link: klik hier 
Zoom join ons link: https://zoom.us/join  
Meeting ID: 961 5329 9348 
Wachtwoord: 312384 

Rest er nog tijd, vraagstelling is welkom. 

Suggesties nemen wij met open armen aan en kunt u emaillen via: sunwebinarsMD@urantia.nl t.a.v. Michel 
en Denise Piers-Derieuw.  

https://youtu.be/rh5WIraffrA
https://us06web.zoom.us/j/96153299348?pwd=MUppWW02VjdCRjVJeUJSRk5UQng4dz09
https://zoom.us/join
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Wat Het Urantia Boek voor mij betekent 

Door Jeannie Vázquez de Abreu, Uruguay
Nieuwsbrief Urantia Foundation, juli 2022 

Als kind ervaarde ik af en toe vluchtig het gevoel dat ik een realiteit waarnam dat voorbij was aan 
wat ik kon zien en horen. Voor een paar seconden nam ik een realiteit waar dat zo mooi, vredig en 
blij was dat het leek of er een portaal naar een andere wereld leek te zijn geopend.   

Terwijl ik opgroeide tot een puber, ging ik door een periode van rebellie tegen de religie van mijn 
ouders, wat leidde tot onrust in mijn leven.  Alles zat me tegen. Ik begon mij af te vragen of er wel 
een God was, of er wel een ziel en leven na de dood was. Ondanks mijn gepieker deed ik niks om 
actief naar antwoorden te zoeken, maar op een dag had mijn huisgenoot een gebedenboek 
aangeschaft. Een boekenwurm zijnde vroeg ik haar of ik het mocht lezen. De gebeden waren anders 
dan die van mijn ouders en hun gemeente-die waren repetitief en zonder spontane persoonlijke 
uitingen van de verlangens van de ziel.  

De gebeden in dit boek waren gericht op de behoeftes en problemen van het dagelijks leven. Ze 
waren als gesprekken met God, hem vertellend over angsten en moeilijkheden en vragend voor hulp 
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het was de eerste keer dat ik wist van het bestaan van zulke 
gebeden. Het was nooit in me opgekomen dat zoiets mogelijk was. Ik begon de gebeden te bidden 
onderweg naar werk en voor het slapen gaan. Op het begin was mijn voortgang in het bereiken van 
innerlijke vrede net als een heuvel op fietsen; moeilijk en traag, maar langzaam en zeker veranderde 
en verbeterde mijn leven. 

Gemotiveerd door mijn ontdekking van persoonlijk gebed begon ik boeken te lezen over engelen, 
Jezus, God en verscheidene religies. Geen van hen gaf mij bevredigende en overtuigende 
antwoorden op mijn vragen. Ook nam ik deel aan conferenties over verscheidene esoterische 
onderwerpen. Geen van deze gaf mij vrede noch inspireerde mij met zekerheid over de waarheid die 
ik bleef zoeken.  

https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/foundation_2022_july_newsletter.pdf
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En zo ging het door tot op een middag ongeveer 25 jaar geleden. Ik opende een tijdschrift, die al 
maanden op de plank in de woonkamer lag. Hierin was een kort artikel over het Urantiaboek, dat 
vermeldden dat dit boek het volledige leven van Jezus bevatte inclusief zijn “verloren jaren”. Dat was 
genoeg voor mij om het te willen lezen en ik rende naar de dichtstbijzijnde boekenwinkel en kocht 
het. Ik had eindelijk de betrouwbare en duidelijke antwoorden die ik nodig had! Ik herkende het 
meteen als een ware goddelijke openbaring. Het lezen en bestuderen van Het Urantia Boek is een 
steeds bevredigendere ervaring geweest, het leert me elke dag iets nieuws. 

Hoe dan ook, ondanks dat ik al gefascineerd was met wat ik las en ondanks dat ik het geloofde 
zonder twijfel, was het een langzaam proces om de leringen erin te begrijpen en om het antwoord 
te vinden op de vraag: wat moet ik doen om mijn ziel te redden en te groeien in geest?  

Een dierbaar persoon, die nu mijn levenspartner is, hielp mij de instructies voor persoonlijke groei te 
begrijpen. De leringen van de openbaring naleven werd een bron van vreugde en vrede.  Het 
onderhouden van een aanbiddelijke gemeenschap met de Vader is een bron van persoonlijke 
geestelijke groei geweest. 

De leringen uit het Urantia Boek zijn verheffend en transformerend wanneer we ze oprecht naleven. 
De vreugde van het vinden van de antwoorden op mijn vragen, kan niet worden vergeleken met het 
ervaren van de diepe indruk van de liefde van de Vader die ik een paar jaar nadat ik de openbaring 
had ontdekt voelde, op de dag dat ik besloot mijn leven te wijden aan het doen van zijn wil met heel 
mijn hart.  

Mijn leven was ingewikkeld en moeilijk geweest, vol met pieken en dalen. Ik streefde ernaar om te 
bereiken wat ik dacht dat mijn doelen zouden moeten zijn, maar het ging gewoon niet zoals ik wilde. 
Ik voelde me een slachtoffer van het leven en de omstandigheden. Toen op een dag realiseerde ik 
me dat alles wat ik meemaakte het resultaat was van mijn eigen keuzes en dat ik kon veranderen 
als ik dat wilde. Dus heb ik dat gedaan!  

Ik besloot met een schone lei te beginnen: te verhuizen, relaties te veranderen, opnieuw te beginnen. 
Toen ik klaar was met het concretiseren van de beslissingen die ik had genomen, ging ik zitten en 
begon te bidden tot de Vader: "Mijn vader, tot vandaag heb ik mijn wil gedaan. Vanaf nu geef ik u 
mijn leven om uw wil te doen en alleen uw wil.” Op dat moment voelde ik een invasie van liefde die 
mijn hele wezen vervulde met het meest wonderbaarlijke vreugde dat ik ooit heb ervaren en dat me 
tot op de dag van vandaag blijft zegenen. Elke dag beleef ik de prachtige ervaring van het voelen van 
de liefde van de Vader in mij. Die liefde is de kracht die me drijft om met heel mijn hart in de 
voetsporen van Jezus te treden en mijn broeders te dienen met het beste dat ik te geven heb.  
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Het leven van de innerlijke relatie met onze Vader is een geweldige ervaring die me alles heeft 
gebracht waar ik naar verlangde en meer.  Nu wil ik hem alleen maar dienen en anderen helpen de 
grootste schat te vinden die we allemaal in ons dragen, onze Vader die oneindig veel van ons houdt. 

Moge God u allen zegenen!   

Stichting Urantia Nederlandstalig 

Website: www.urantia.nl 

E-mail: info@urantia.nl 

Het Urantia Boek aankopen: www.heturantaboek.nl / www.heturantiaboek.be 

Het Urantia Boek online lezen: https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

Voorzitter Ina Terra 

enVicevoorzitter Moria Habte 

Secretaris Samantha Nior 

Penningmeester Antonio Schefer 

ina@urantia.nl 

moria@urantia.nl 

samantha@urantia.nl 

antonio@urantia.nl
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